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Waarvoor God mij heeft geschapen
door Arie van der Stoep

Waarvoor God mij heeft geschapen? Voor de liefde! Misschien klinkt dat vreemd, maar toch is

het zo!

Lees maar in Genesis: En God schiep de mens naar zijn beeld... En dan nog een keer, ter bevestiging,

opdat we het goed zouden onthouden: ... naar Gods beeld schiep Hij hem. (1) Wat wil God hiermee zo

nadrukkelijk zeggen?

Dit: ‘Ik heb je geschapen om te zijn zoals Ik ben! Opdat men in jou Mij zou kunnen herkennen.’ Maar

hoe is God? Wat wil God dat van Hem in mij herkend zal worden? Johannes antwoordt op die vraag

kort en krachtig: God is liefde. (2) Daarmee zegt hij: ‘Liefde is hét kenmerk van God! Hij is een en al

liefde. Heel zijn wezen is dat. Liefde bepaalt zijn handelen en spreken.

Wat ik niet kan

Maar lijk ik daarin inderdaad op Hem? Nou, eerlijk gezegd faal ik nogal eens. Tenminste, dat vind ik

zelf. Hoewel... Paulus zegt dat ik mijzelf niet moet beoordelen, maar dit moet overlaten aan God. Híj zal

mij beoordelen naar zíjn maatstaven. (3) Hij wil dat ik naar Jezus kijk (4), die al mijn zonden en

zwakheden heeft gedragen. (5) En kijk, wanneer ik dat doe, dan blijkt er iets buitengewoons.

Johannes legt namelijk uit dat, door dit geloof in zijn Zoon, God in mij is en blijft! (6) Hij woont in mij.

Dus ook zijn liefde. En dat is geweldig! Alleen, hoe kan zijn liefde in mij zó gaan stromen, dat mijn doen

en laten erdoor verandert? Dat mijn omgeving de gevolgen ervan ervaart? Daarvoor is meer nodig!

Inderdaad, en God heeft daarin voorzien. Wat ik niet kan, kan Hij. (7)

Het onmogelijke doen

Op mijn gebed vervult Hij mij met de Heilige Geest (8), zijn Geest van liefde. (9) Als God Hem in mij

uitstort, begint de kracht van zijn liefde in mij te werken. (10) Hij, Gods Geest, verandert mij en maakt

mij tot een mens die het onmogelijke doet: de ander liefhebben met de liefde van God!

Dat is Gods oplossing voor een onoplosbaar probleem. Door de zonde beantwoordde ik niet meer aan

Gods beeld. Maar door wat Jezus deed, en door de kracht van de Heilige Geest kom ik weer terug bij

dat waarvoor God mij heeft geschapen: leven voor de liefde - beeld van God zijn.

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 1:27.

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem.

(2) 1 Johannes 4:16b.

God is liefde, ....

(3) 1 Korintiërs 4:3b+4b.

... ook mijzelf beoordeel ik niet. ... Hij, die mij beoordeelt, is de Heer.



(4) Hebreeën 12:2a.

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof.

(5) 1 Petrus 2:24a.

Jezus, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft,...

    Jesaja 53:6b.

... de HEER heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen.

(6) 1 Johannes 4:15.

Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is - God blijft in hem en hij in God.

(7) Lucas 18:27.

Hij (= Jezus - AvdS) zei tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

(8) Lucas 11:13.

Indien dan jullie, hoewel jullie slecht zijn, goede gaven weet te geven aan jullie kinderen, hoeveel te meer

zal jullie Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

(9) 2 Timoteüs 1:7.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van

bezonnenheid.

(10) Romeinen 5:5.

... omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.
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